
Eten bij mijn familie.

Deze fotoserie gaat over mijn eigen realisering van het samen eten met mijn 
familie. De realisering komt vooral dicht in de buurt met gezelligheid en 
ongezelligheid. Ik wil jullie graag iets laten zien over die momenten. En ik wil 
jullie dezelfde sfeer laten proeven. 

Het verhaal van mijn foto’s.
Mijn verhaal dat achter deze foto’s schuilt gaat over m’n ouders en ik. Sinds 
wij allemaal een eigen laptop hebben, is de communicatie minder geworden. 
Zelf had ik het eerst niet door, maar toen we de opdracht kregen en erover na 
moesten denken, realiseerde ik me het. Want in de ochtend en lunch zitten we 
allemaal apart op de bank of aan tafel. Alleen bij het avondeten ben ik degene 
die niet echt sociaal bezig is, want ik lees een tijdschrift tijdens het eten. Mijn 
vader zit meestal op z’n lievelingsplek, en met m’n moeder en ik verschilt het 
soms. Het gebeurt ook weer niet elke dag, maar meestal wel.

Mijn mening.
Ikzelf vind ook dat het wel moet veranderen. Omdat het veel leuker en gezelliger 
moet zijn tussen m’n ouders en ik. En het is ook soms wel moeilijk om even je 
laptop aan de kant te zetten, en een leuk praatje te maken. [tenminste, het is 
voor mij het moeilijkst]

Het interview met mijn ouders.

In dit interview heb ik mijn ouders ondervraagd over het onderwerp dat ikzelf 
heb uitgekozen. Hun meningen verschilden af en toe, maar ik kreeg wel 
duidelijkheid over hun perspectief op dit onderwerp.

Mijn interview.
Als eerste wil ik beginnen met mijn moeders mening hierover. En om eerlijk te 
zijn, haar kijk erop was wel interessant om weten. M’n moeder vond dat je soms 
iets wel wilt kijken waar een ander geen zin in heeft, dus dan is het leuk dat je 
even iets voor jezelf kunt doen. Maar ze vond het ook wel gezellig als we samen 
naar een dezelfde film willen gaan kijken of een tv-serie. En tegenwoordig vond 
ze ook dat in deze moderne tijd dat alle leuke en nodige dingen in een modern 
apparaat zitten, zoals mobieltjes, laptopjes etc… Daarnaast vond mijn vader het 
een rare gewaarwording als hij er zo over nadacht. Want dan zitten hij en mijn 
moeder beneden op de laptop, en dan kom ik ook beneden met m’n laptop. En 
dan doet mijn vader zijn laptop dan dicht, omdat hij het veel vind om met drie 
laptopjes bezig zijn.

En als afsluiting.
Dit was interessant om over mijn ouders mening hierop te weten. Het was zeer 
leerzaam en leuk om te doen.
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